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Echtheid is waarheid
door Arie van der Stoep

Hoe waar is jouw leven? Mag God er doorheen kijken? Durf je Hem alles over jezelf te vertellen,

alle positieve en negatieve kanten van jezelf, alles wat je denkt, ervaart en gelooft? Vertrouw je

op Hem, dat Hij positief over je denkt, dat je bij Hem vergeving vindt? Maar ook aanvaarding?

Durf je echt te zijn?

En geloof je dat Hij in staat is om wat niet goed is in jou, te veranderen? Vertrouw je erop, dat Hij dat

inderdaad zal doen en dat je daardoor op Jezus zult gaan lijken?

Want dat is wat Hij met je wil bereiken. Hij doet het, als je jezelf en alles wat er zich in jou afspeelt, aan

Hem geeft. Hij zal je écht maken, waar maken. Dan zul je voor Hem heilig zijn en ‘de waarheid zal je

vrijmaken’ (1). Die zal doorwerken in je hele leven. En het zal een vreugde zijn om met Hem om te gaan!

Klaar voor de ontmoeting

Hij heeft er ook een doel mee, om je hiertoe te brengen. Dat doel gaat veel verder dan je leven van

vandaag. Je zult Jezus namelijk persoonlijk ontmoeten en Hij wil je voor die ontmoeting klaarmaken. (2)

Dat kun je niet zelf. Jézus is je heil, dat is: je redding, je gezondmaking, je heiligmaking. Hij is jouw

volmaaktheid. Hij is al begonnen om dat allemaal tot stand te brengen, toen Hij leed en aan het kruis

stierf. Hij ging ermee door, toen Hij opstond uit de dood. En vandaag is Hij er nog steeds mee bezig,

zittend bij de Vader in zijn troon. Hij zal dit werk aan jou ook afmaken. (2+3)

Versteld staan

Ben je daarvoor ter beschikking? Ben je voor Hém beschikbaar. Dan zal Híj het doen. Hij zal je echt en

waar maken. Je zult uit de waarheid zijn, zoals Johannes zegt. (4)

Dan komt ook tot stand wat Paulus aangeeft: ... al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat

beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat. (5) Dat zul je doen. Je zult

er versteld van staan, wat God allemaal in jouw leven kan bewerken!

Uit de Bijbel:

(1) Johannes 8:31-32.

Jezus ... zei tot de Joden die in Hem geloofden: Als jullie in mijn woord blijft (= mijn woorden blijft

geloven en je eraan blijft houden - AvdS), zijn jullie waarlijk (= echt - AvdS) discipelen van Mij en jullie

zullen de waarheid verstaan, en de waarheid zal jullie vrijmaken.

(2) 1 Tessalonicenzen 5:23-24.

En Hij, de God van de vrede, heilige jullie geheel en al, en geheel jullie geest, ziel en lichaam moge bij de

komst van onze Heer Jezus Christus blijken in allen dele onberispelijk bewaard te zijn. Die jullie roept (=

God - AvdS), is getrouw; Hij zal het ook doen.

(3) Psalm 138:8a.

De HEER zal het voor mij voleindigen.



(4) 1 Johannes 3:18-20.

Kinderkens, laten wij liefhebben niet met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.

Hieraan zullen wij onderkennen, dat wij uit de waarheid zijn en voor Hem ons hart overtuigen, dat, in

dien ons hart (ons) veroordeelt, God meerder is dan ons hart en kennis heeft van alle dingen (= Hij kent

ons door en door, ook onze motieven - AvdS).

(5) Filippenzen 4:8.

Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al

wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat.
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